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In het boek Het leven van Jezus Christus (NBG) worden de 4 evangeliën naast elkaar 
afgedrukt, ieder evangelie in een aparte kleur gedrukt. Onlangs bladerde ik wat in het 
boek. Mijn oog viel op het onderwerp Gebrek aan geloof. Beschreven in Mat.17:14-20; 

Marc. 9:14-29 en Luc. 9: 37-42. Het verhaal is als volgt: Er kwam een man naar Jezus toe 
en vroeg hem medelijden met zijn zoon te hebben. Zijn zoon was maanziek, oftewel had 

epilepsie. De vader was naar de leerlingen geweest maar deze konden hem niet genezen. 
Daarop zei Jezus: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk. Hoelang moet ik bij 
jullie blijven en jullie nog verdragen? Breng hem bij me”. Daarop verdreef hij de demon uit 

de jongen. Bij Lucas tref je deze korte versie aan. Bij Mattheus wordt aan dit verhaal 
toegevoegd dat de leerlingen toen ze onder elkaar waren aan Jezus vroegen waarom zij de 

demon niet konden uitdrijven. Jezus gaf als antwoord: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. 
Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 
“Verplaats je van hier naar daar” en dan zal hij zich verplaatsen’.  Bij Marcus wordt daarbij 

ook nog vermeld dat de vader zei: ‘Als u iets kunt doen heb dan medelijden ….’  Daarop zei 
Jezus: ‘Als ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft!’ De vader riep uit: ‘Ik 

geloof. Kom mijn ongeloof te hulp!’ Vervolgens genas Jezus de jongen.  Ook in deze 
beschrijving wordt aangegeven dat de leerlingen vroegen aan Jezus waarom zij de demon 
niet konden uitdrijven: Het antwoord daarop: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden 

uitgedreven’.  Bij mij vallen de volgende delen op: In alle 3 evangeliën staat: Ongelovig 
(en dwars) volk, Hoelang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog 

verdragen?  Ongeduld, ergernis klinken er in door, terecht denk ik. Een tweede is de 
uitspraak: “ …als u iets kan doen….”  waarop het antwoord is: ‘Alles is mogelijk voor wie 
gelooft!’   in een andere vorm: “Niets zal voor jullie onmogelijk zijn”.  Geloof dat bergen 

kan verzetten. Onmogelijk zou je zeggen. We kunnen ons maar het beste aansluiten bij de 
vader die uitriep: ‘Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp’. Zo menselijk, zo eerlijk. Geen 

ongeduld of ergernis roept dit op (denk ik), maar begrip en geduld.    
Annemarie Hazebroek 

Nieuws vanuit onze kerken 

• Woensdag 19 oktober komen de gezamenlijke kerkenraden weer bijeen. Wilt u iets 
besproken hebben dan kunt u dit voor maandag 12 oktober bij mij (ondergetekende) 

melden) 
• Woensdag 26 oktober hebben wij onze gezamenlijke gemeenteavond in “Het Trefpunt” 

te Vriescheloo. We beginnen om 18:30 uur met een gezamenlijke broodmaaltijd. In 

verband met de catering graag aan uw scriba doorgeven of u bij de broodmaaltijd 
aanwezig zult zijn. Om 19:30 uur begint de gemeenteavond waarvoor u zich niet hoeft 

op te geven. Zie voor de agenda de laatste Gaandeweg. 
• De dienst van 2 oktober was een overstapdienst. Deze dienst was voorbereid door ds. 

Jöhlinger en de leiding van de kindernevendienst. Het thema van de dienst was 'Klaar 
voor de start!'. In deze overstapdienst namen 5 kinderen: Elke de Jong, Noah Fontijn, 
Hendrik Schipper, Janthe Hidding en Abel de Jong afscheid van de kindernevendienst. Zij 

zijn klaar voor de start van de volgende stap in hun kerkelijk leven! Het was een mooie 
dienst waarin jongeren centraal stonden. Via deze link komt u bij de foto’s en filmpje 

gemaakt door Marjan Claus. https://photos.app.goo.gl/LxVrXXgHDALimUqB6 
 
Diensten de komende tijd vanuit de kerk 

• De diensten zijn altijd digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt 
volgens het rooster. In de Magnuskerk te Bellingwolde is dat via “Kerkdienstgemist.nl”. 

Voor de kerken in Blijham, Vriescheloo en Wedde is dit via “Kerkomroep.nl” en dan 
zoeken naar de desbetreffende kerk. Zie voor de bankrekeningnummers voor de 
collectes Gaandeweg of de websites. 

• Het lied van de maand in oktober is lied 918: Stem die de stenen breekt. 
• Na iedere dienst is er koffie/thee drinken. 

https://photos.app.goo.gl/LxVrXXgHDALimUqB6


 
zondag 9 oktober een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 

organist: dhr. P. Shaw 
collecte: Missionair Werk en Kerk 

 
zondag 16 oktober een dienst in Wedde om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 

organist: mw. E. de Boer 
collecte: KIA Zending en Kerk met een extra collecte voor de Rudolph Stichting 

 
zondag 23 oktober een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger en ds. I. Adorjan uit Roemenië 

organist: dhr. R. Brunekreeft 
collecte: Bolivia en Kerk met een extra collecte voor de Jeugd 

 
Bloemen vanuit onze kerken gingen: 
Zondag 18 september vanuit Wedde naar de dhr. en mw. Van Zanden vanwege hun 65-

jarig huwelijk. 
Zondag 25 september vanuit Blijham naar de fam. Hilvers als groet en bemoediging 

 
Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten: 
• Zondag 9 oktober geeft Chr. Mannenkoor Albatros o.l.v. Bouko Tiggelaar om 16:00 uur 

een concert in de Magnuskerk. Kosten zijn € 10,00 incl. koffie/thee. 
• Passage Bellingwedde: Christelijke vrouwenorganisatie: Dinsdag 11 oktober om 14:00 

uur in Het Karspel. We gaan het hebben over transgenders. Willemijn Ahlers vertelt haar 
levensverhaal. Meer informatie bij: Astrid Lüürssen, voorzitter (T: 06 21 67 11 99 / E:  
bellingwedde@passagevrouwen.nl 

• Filmbespreking Bellingwolde 2022/23: Moving Movies. Aanvang: 20.00 uur in Het 
Karspel. (zaal open: 19.45 uur). Kosten: € 5,- per avond (incl. koffie/thee). Op 13 

oktober is de film “Kapsalon Romy” te bekijken. Informatie: Astrid Lüürssen, 
a.i.luurssen@home.nl of 06 21 67 11 99 

• De leesmeditatie is weer van start gegaan o.l.v. José van Bergen. Door een Bijbeltekst 

laten we ons inspireren en zijn dan stil met elkaar. In die stilte, met elkaar in een kring, 
kan het wonder van de inspiratie, de ingevingen, die er altijd zijn en die zich willen 

tonen, opgemerkt worden en toegang vinden tot ons hart. Zo kunnen we een kleine, 
maar wezenlijke bijdrage geven aan de vrede in onze wereld, die zo onder het vuur van 

geweld, haar vlam brandende wil houden. Door onze stille, aandachtige houding, dragen 
we daar aan bij. 
Wanneer: 11 en 25 oktober om 19:30 uur in Het Karspel.  Voor meer informatie en 

aanmelding: 06 30 39 13 91 
• Open Koffieochtenden: Elke laatste woensdag van de maand in het Trefpunt in 

Vriescheloo van 10:00 – 11:30 uur. Iedereen uit Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en 
Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk is welkom. Koffie/thee drinken 
met aandacht voor elkaar. Even bijpraten…. prima! Een spelletje doen…ook leuk! Een 

verhaal vertellen….we zijn benieuwd.  
Info en/of opgave voor vervoer: Johanna Hulsman, tel 0597-541147 of Woutje 

Boomsma, tel 06-51350018 
• Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden 

op de websites van de kerken. 

 
scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 

 
Nieuws uit onze gemeente: 
Onze jarige de komende periode; in oktober is er niemand van 80+ jarig. 

Met hartelijke groet 
Geeke van der Haar 
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